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OPENINGSLIED       Allen staan 

Gezang 685 

INLEIDING 

Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader, van 

   Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

Allen:   Amen.     

Voorganger:  Ik zal opgaan tot het altaar Gods 

Allen:    tot God, die altijd weer mijn ziel   

   met vreugd vervult. 

SCHULDBELIJDENIS       Allen staan 

Voorganger:    Onze hulp is de Naam van de Heer, 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger:  Laten wij onze schuld belijden  
   in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Allen:   Voor U belijden wij, almachtige God,  

   voor heel uw kerk en voor elkaar,  
   dat wij gezondigd hebben,  

   in gedachte, woord en daad, 

   in het kwade, dat wij gedaan hebben  

   en in het goede dat wij hebben nagelaten. 
   Ontferm U over ons,  

   vergeef ons onze zonden, 

   en geef dat wij U mogen dienen; 
   vernieuw daartoe ons leven  

   door Christus, onze Heer. 

Voorganger:  De almachtige en barmhartige God zij  ons genadig, 
   vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige 

   leven. 

Allen:   Amen.   

KYRIE ELEISON EN DE LOFZANG 'GLORIA'    Allen staan 

(Mis 15) 

 

GEBED VAN HET FEEST      Allen staan 
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De kinderen gaan naar de oppas 

EERSTE SCHRIFTLEZING:  Exodus 3, 1-6    Allen zitten 

ANTWOORDPSALM: Psalm 93 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Romeinen 8, 12-17 

HALLELUJA 

Gezang 463   

EVANGELIE: Johannes 3, 1-16     Allen staan 

Acclamatie op het evangelie: 305 “U komt de lof toe, u het gezang, U alle 

glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.” 

VERKONDIGING       Allen zitten 

CREDO 

Gezang 311       Allen staan 
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VOORBEDE       Allen staan 

Acclamatie op de intenties: Gezang 324 “Kyrie, eleison.” 

VREDEGROET       Allen staan 

OFFERTORIUMGEZANG      Allen zitten 

Gezang 683 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

Voorganger:   Bid, zusters en broeders, dat onze offerande  

   aanvaard mag worden door God, de almachtige 

   Vader. 

Allen:    De Heer neme de offerande aan uit uw handen, 

   tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en 

   van zijn gehele heilige kerk. 

Voorganger:  Amen. 

 

GEBED OVER DE GAVEN  

EUCHARISTISCH GEBED       Allen staan 

Voorganger:   De Heer zij met u  

Allen:   En met uw geest. 

Voorganger:  Opwaarts de harten   

Allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Voorganger:   Brengen wij onze dank aan de Heer,  

   onze God. 

Allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig.  

De voorganger vervolgt het gebed (prefatie 32).  

HEILIG 
(Mis 15) 

De voorganger vervolgt het gebed (3).    Allen knielen 
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Acclamatie 

 

GEBED DES HEREN 

 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in 

eeuwigheid. 
 Amen. 

LAM GODS  

(Mis 15) 
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COMMUNIE 

Voorganger:  Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van 

   het Lam. 

Allen:    Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
   maar spreek slechts een woord en ik zal  

   gezond worden. 

Voorganger:  Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus 

   beware ons ten eeuwige leven. 

GEZANG NA DE COMMUNIE 

Gezang 745 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

DOXOLOGIE (3) 

 
 

ZEGEN         Allen staan 

SLOTLIED  
Gezang 688 

De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk. 

Na afloop van de viering is er koffie en thee in de Joriszaal. U bent van harte 
uitgenodigd om de ontmoeting daar voort te zetten. 
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Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich 

wenden tot  

diaken Louis Runhaar,  

tel. 033-4940390,  

e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl 

of tot de secretaris van het kerkbestuur,  

Paul de Leeuw van Weenen  

tel. 035-5880135,  

e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl 

Website parochie: amersfoort.okkn.nl  

 

 

Ter overweging: de vrede van Christus 

Iedere zondag geven we elkaar in de liturgie de vrede van Christus. Niet 

onze eigen vrede, maar die van God. Die vrede gaat dieper dan wij ons 

kunnen voorstellen, zij kijkt namelijk over de verschillen van mensen heen 

en verzoent vijanden met elkaar. We beamen ermee dat we door Jezus 

Christus zelf met elkaar verbonden zijn. Dat hoeft niet per se te betekenen 

dat we ineens dikke vrienden zijn geworden, de verbondenheid bestaat niet 

uit warme gevoelens voor elkaar. Het geven van de vrede nodigt ons uit 

ruimte te maken voor de ander, ook voor degene waar we niet zo veel mee 

hebben. We worden losgemaakt uit de cocon van onze eigen smaak en 

behoeften. We horen bij elkaar, zoals een oog bij een gezicht hoort. En dan, 

terwijl we elkaar aankijken, kan er iets met ons gebeuren. De vrede die we 

de ander geven, ontvangen we zelf. 

Uit het gebedenboek ‘Bid, luister, leef’ van Rick Timmermans en Heleen 

Dekens (licht bewerkt). 


